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       2e Pinksterdag viering  
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Woord van welkom 

Zingen lied 201 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Gij zijt de gave Gods, Gij zijt                 3 Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 

de grote Trooster in de tijd.                     o hand die God ten zegen houdt, 

De bron waaruit het leven springt,        o taal waarin wij God verstaan, 

Het liefdevuur dat ons doordringt          wij heffen onze lofzang aan. 

 

4 Verlicht ons duistere verstand,               5 Verlos ons als de vijand woedt, 

Geef dat ons hart van liefde brandt,       geef, Heer, de vrede ons voorgoed. 

En dat ons zwakke lichaam leeft             Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, 

Vanuit de kracht die Gij het geeft.           Geen ongeval ons leven schaadt. 

 

6 Doe ons de Vader en de Zoon 

Aanschouwen in de hoge troon, 

O Geest, van beiden uitgegaan, 

Wij bidden U gelovig aan. 
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Zingen Lied 197 

allen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vrouwen                                                         mannen 

2Wie door dit vuur wordt aangeraakt     3Wie op het rijk van Christus hoopt 

en uit het ongeloof ontwaakt,                   ontvangt de Geest en wordt gedoopt- 

beleeft – God lof! – een ommekeer,         God heeft uw zonden weggedaan, 

de dag van de verrezen Heer.                     Een nieuwe mens is opgestaan! 

 

allen                                                                vrouwen 

4Al slaat men ons met zweep en stok,      5En is uw vlam haast uitgeblust, 

geboeid, geketend in het blok,                    gij moedeloze, hier is rust! 

wij weten: God houdt trouw de wacht –   Al wie in eerbied voor Hem knielt 

wij zingen psalmen in de nacht!                 wordt met zijn vuur opnieuw bezield. 

 

mannen                                                         vrouwen 

6Wie gaan gebukt door angst en pijn      7Heeft iemand meer dan nodig is 

of schuldeloos gevangen zijn,                    die schenkt wat overbodig is, 

om Christus en het recht bespot,             want liefde maakt ons meer dan rijk, 

hun offer is bekend bij God.                      ons wacht zijn land, zijn koninkrijk. 
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mannen                                                         allen 

8 De aarde is ons toevertrouwd,              9Zo waait de wind, zo blaast de Geest, 

God strooit ons uit als zoutend zout,       zo laait het vuur van pinksterfeest, 

als licht dat in het duister straalt              wij zijn het lichaam, Hij het hoofd- 

en metterdaad zijn woord vertaalt.          Uw naam, Heer Jezus, zij geloofd! 

Zingen Lied 203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2O Heilige Gees, o heilige God,                    3 O Heilige Geest, o heilige God, 

Verzegel ons uw heilsaanbod                        open ons hart voor uw gebod; 

Dat Christus in Zijn Woord ons biedt,           ontsteek in ons uw liefdegloed,  

Toen Hij ons ‘Vader’ zeggen liet,                   die alle weerstand wijken doet, 

O Heilige Geest, o heilige God!                      O Heilige Geest, o heilige God! 

   

4 O Heilige Geest, o heilige God                    5 O Heilige Geest, o heilige God 

Doe ons geloven ondanks spot.                     Wij zoeken vaak het aards genot. 

Het kruis is vaak een ergernis,                        Versterk ons in die felle strijd     

Dus leer ons wat getuigen is,                          en leid ons naar uw zaligheid 

O Heilige Geest, o heilige God!                       O Heilige Geest, o heilige God!
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6 O Heilige Geest, o heilige God 

Eens is het sterven ook ons lot. 

Wijs ons steeds naar de hemelpoort, 

Dan wordt uw lof door ons verwoord, 

O Heilige Geest, o heilige God! 

 

Gebed 

Zingen lied 588 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2Mensen horen allemaal                              3Joden in Jeruzalem 
spreken in hun eigen taal,                             komen tot geloof in Hem 
horen wat God heeft gedaan,                      krijgen op het Pinksterfeest 
dat zijn Zoon is opgestaan.                           Ook de gave van de Geest. 
 
4Al ging Jezus van hen heen,                       5Mensen door die Geest geleid 
toch laat Hij hen niet alleen,                        in elk land, in elke tijd, 
daar zijn Geest nu in hen werkt                  oud en jong en groot en klein 
en hun zwak geloof versterkt.                     Mogen Gods getuigen zijn. 
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Schriftlezing psalm 67 

1Een psalm, een lied, voor de koorleider, bij snarenspel. 
2God zij ons genadig en zegene ons; 
Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten. Sela 
3Dan zal men op de aarde Uw weg kennen, 
onder alle heidenvolken Uw heil. 
4De volken zullen U, o God, loven; 
de volken zullen U loven, zij allen. 
5De natiën zullen zich verblijden en juichen, 
omdat U de volken rechtvaardig zult oordelen; 
de natiën op de aarde zult U leiden. Sela 
6De volken zullen U, o God, loven; 
de volken zullen U loven, zij allen. 
7De aarde heeft haar opbrengst gegeven; 
God, onze God, zegent ons. 
8God zegent ons 
en alle einden der aarde zullen Hem vrezen. 

 

Zingen psalm 67 

1De Here God zij ons genadig                            2 Dat alle volken u belijden, 
en tone ons zijn aangezicht.                               U loven, Heer, met hart en mond, 
Zijn zegen schenke Hij weldadig,                       dat alle landen zich verblijden, 
Hij doe ons wand’len in zijn licht,                       laat juichen heel het wereldrond. 
opdat allerwegen                                                  Volken zult u richten, 
volken zien de zegen                                            U gaat vrede stichten     
van uw heil, uw woord.                                       door gerechtigheid.                    
Ja, in alle landen,                                                  Volken aller landen   
aan de verste stranden,                                      worden door uw handen 
worde het gehoord.                                             Tot uw heil geleid. 
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3Dat alle volken, Heer, U prijzen, 
uw naam bezingen in hun lied. 
U wilt uw goedheid ons bewijzen, 
nu ons het land zijn vruchten biedt. 
God schenkt allerwegen 
ons zijn rijke zegen. 
Hij, die alles geeft, 
Hij zij hoog geprezen,  
Hem moet ieder vrezen 
die op aarde leeft.

Schriftlezing Johannes 15:1-8 

1Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. 
2Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht 
draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. 
3U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. 
4Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij 
niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. 
5Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel 
vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. 
6Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en 
verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. 
7Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal 
u ten deel vallen. 
8Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn 
discipelen bent. 
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Zingen lied 57 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2O Christus, die de wijnstok zijt, 
de stam waaraan de rank gedijt, 
in U, o Heer, zijn wij geborgen. 
De landman die de ranken kent, 
heeft ons de wijnstok ingeënt, 
Hijzelf zal voor de vruchten zorgen! 
Door U, o Christus, door uw bloed 
zijn onze vruchten groot en goed. 
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3O Geest, van wie de oogst zal zijn, 
de druiven en de zoete wijn, 
doe mij omhoog, naar boven groeien; 
want deze wijnstok die mij draagt, 
het groene hout dat God behaagt, 
doet alom liefde openbloeien – 
Gij landman, die de vruchten leest, 
pluk zelf de vruchten van de Geest!

Schriftlezing Galaten 5: 22-26 

22De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
23Daartegen richt de wet zich niet. 
24Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en 
begeerten gekruisigd. 
25Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen. 
26aten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en 
benijden. 
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Zingen lied 207 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2Geloof om veel te geven, 
te geven honderd-in, 
wij zullen leren leven 
van de verwondering 
dit leven, deze aarde. 
de adem in en uit, 
het is van Gods genade 
en zijn lankmoedigheid.

3En wie zijn ziel niet prijsgeeft 
maar vasthoudt tot het eind, 
wie zijn bestaan niet kruisigt – 
hoezeer hij levend schijnt, 
hij gaat voorgoed verloren, 
het leven dat hij koos 
is tevergeefs geboren 
en eindigt vruchteloos. 
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4Maar wie zich door de hemel 
laat helpen uit de droom, 
die vindt de boom des levens, 
de messiaanse boom 
en als hij zich laat enten 
hier in dit aardse dal, 
dan rijpt hij in de lente 
tot hij vruchtdragen zal. 
 
Overdenking 

 

Meditatief moment 

 

Zingen psalm 89 vers 6 en 7 

6Wij loven, HEER, d macht van uw verheven hand, 

Uw uitgestrekte arm houdt als uw werk in stand. 

Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide 

Als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden, 

En als herauten gaan U voor op al uw schreden 

Uw goedheid en uw trouw, o Vorst van onze vrede. 

 

7Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, 

Dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 

Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. 

Zij zullen in uw naam zich dag na dag verblijden, 

Zij gaan in vrede voort, zij wand’len voor uw ogen, 

Want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen. 

 

Gedicht 

 

Dankgebed 
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Zingen lied 209 

allen 

 

 

 

 

 

 

 

mannen                                                              vrouwen

2Tongen en taal uit elk gebied 
bezingen Christus in hun lied; 
en kinderstemmen klinken saam 
tot eer en glorie van zijn naam. 
 

3Hij is tot zegen voor elkeen, 
verdrukten laat Hij niet alleen, 
vermoeiden vinden rust voorgoed 
en hongerigen overvloed.

allen 
4Eeuwig is ’t loflied voor de Heer, 
de grootsten buigen diep zich neer. 
Zijn naam is waarborg van het recht 
voor ieder, die zich aan Hem hecht. 
 

allen 
5Aan onze koning alle dank, 
de hoogste eer in woord en klank. 
Het hemels koor verheft zijn stem 
zingt eeuwig en alleen voor Hem.
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Lied 586 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2Wij weten het nu zonneklaar; 
al ging Hij van ons heen, 
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; 
wij zijn niet meer alleen. 
 
3Wij gaan op weg, de wereld rond, 
er is geen houden aan. 
De woorden gaan van mond tot mond, 
voor ieder te verstaan

4De wonderen zijn om ons heen, 
ze waaien op de wind. 
’t Is feest vandaag, voor iedereen: 
een nieuwe tijd begin
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Lied 198 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2Loof Hem, die met vuur gekomen, 
die met storm verkondigd is; 
die met licht zal overstromen 
’s werelds dichtste duisternis! 
Wonderkracht, geloof en talen, 
wijsheid schonk Hij op gebed, – 
vuur heeft zich op hen gezet, – 
om de volken te verhalen: 
Jezus Christus is de Heer. 
Buig u voor die Heiland neer!
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3Loof de Geest, Hij zal niet wijken 
van de kerk met bloed gekocht; 
zijn nabijheid zal steeds blijken, 
hoe de vijand woeden mocht. 
Vrees niet, o gezochte schapen, 
vrees niet, weergevonden ziel, 
als de nacht u overviel! 
Zou de Geest van God ooit slapen? 
Ook wanneer geen oog Hem ziet, 
Hij verlaat zijn kudde niet!

4Geest van kennis, Geest van waarheid, 
van genade en gebed, 
leer ons leven in uw klaarheid, 
U hebt ons in ’t licht gezet! 
Leer ons ‘Abba, Vader!’ bidden, 
zeggen: ‘Jezus is de Heer’, 
geven U in alles eer; 
blijf toch immer in ons midden 
en vervul ons leven meer, 
met uw kracht en met uw eer. 
 

Zegenbede 

 

Uitleidend orgelspel 

 

 

 

 

 

De koster verzoekt u vriendelijk de liturgie mee naar huis te nemen 


