Orde van dienst van de

Eeuwigheidszondag op 26 november 2023

| «”"[ ’I

WL l':l Iulv

Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Prop. M. van Genderen
Organist: Martien van der Zwan

Ouderling van dienst: Johan Wiegman



1. Op 27 november 2022 overleed mevrouw Maaike Maria van den
Heuvel — de Hoog, 91 jaar

2. Op 18 januari 2023 overleed de heer Gijsbertus van Kooten, 74 jaar

3. Op 26 januari 2023 overleed mevrouw Neeltje van Walsum - Plaisier,
81 jaar

4. Op 2 februari 2023 overleed mevrouw Catharina Adriana Johanna
Goedhart — Karelse, 73 jaar.

5. Op 17 april 2023 overleed mevrouw Neeltje de Ruijter — Roskam, 75
jaar

6. Op 22 april 2023 overleed mevrouw Cornelia van Bruchem — Vergunst,
90 jaar

7. Op 12 augustus 2023 overleed de heer Arie Beelo, 78 jaar

8. Op 9 oktober 2023 overleed mevrouw Cornelia Stigter — Van Kooten, 86
jaar

9. Op 17 oktober 2023 overleed mevrouw Geertruida Adriana van
Woudenberg — Gaikhorst, 86 jaar

En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf:
zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja,
zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun
werken volgen met hen.



Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 121: 1 en 4

‘k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht

Des Hoogsten bijstand wacht.

Mijn hulp is van den HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde

Eerst schiep, en sinds bewaarde.

De HEER zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,

Uw ziel voor ramp bewaar’,

De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan,
En waar g' u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.

Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 23 uit Weerklank

De HERE wil mijn trouwe herder wezen,

geen ding ontbreekt mij, ik heb niets te vrezen.
Hij schenkt mij rust in frisse groene weiden,
aan stromen waar zijn hand mij heen zal leiden.
Hij sterkt mijn ziel, verkwikt mij met zijn zegen,
leidt om zijn naam mij op de rechte wegen.

Zelfs in een dal vol dreigende gevaren

vrees ik geen kwaad, want U zult mij bewaren.
U staat mij bij in liefdevol ontfermen,

uw stok en staf vertroosten en beschermen.
Een rijke dis zult U mij toebereiden

voor 't oog van wie mij haten en bestrijden.



U zalft mijn hoofd, U doet mijn blijdschap groeien
en van uw heil mijn beker overvioeien.

Uw rijke gunst, mij in uw trouw gegeven,

verlicht mijn gang, omringt mij heel mijn leven,
zodat ik in het heilig huis des HEREN

mijn leven lang vol vreugde blijf verkeren.

Lezing van de Wet

Zingen: Psalm 139: 1 en 14 uit Weerklank

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,

Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij

mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Gebed

Schriftlezing: Kolossenzen 3: 1-4

1 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven
zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. 2 Bedenk de
dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, 3 want u bent
gestorven en uw leven is met Christus, verborgen in God. 4 Wanneer
Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met
Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.



Psalm 27: 1 en 2

God is mijn licht, mijn heil; wien zou ik vrezen?
Hij is de HEER, die hulp verschaft in nood;

Mijn levenskracht; 'k heb niet vervaard te wezen:
Hij is't ,die mij beveiligt voor den dood.

Wanneer de macht der bozen sloeg aan 't woén,
En aanrukt', om zich met mijn vlees te voén.
Stiet zelf dit rot, dat mij benauwt en haat,

Den voet, en viel; omdat het God verlaat.

Al zie ik zelfs een leger mij omringen,

Nog vrees ik niet; 'k verlaat mij op den HEER,;
Al wil men mij door enen oorlog dwingen,

'k Leg mij gerust, hierop vertrouwend, neer.
Deez' éne zaak heb ik begeerd van God;
Daar zoek ik naar; dit zij mijn zalig lot:

Dat ik, zo lang mij 't levenslicht bescheen,

In 's HEEREN huis mocht wonen hier beneén.

Preek over Kolossenzen 3:1-4

Zingen: Weerklank 503 Blijf mij nabij vs. 1,2 en 3

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.

De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.

Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
Alles vervalt in 't wisselend getij,

maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.



U heb ik nodig, uw genade is

mijn enig licht in nacht en duisternis.

Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

Collecten deze worden digitaal of bij de uitgang gehouden
1.Missionair werk

2.Pastoraat

3.Kerkrentmeesterlijk quotum

Muzikaal intermezzo

Noemen van de namen en het aansteken van de
gedachteniskaarsen door de nabestaanden. ( staande )

Moment van stilte ( staande)

Weerklank 503 Blijf mij nabij vs.4en 5

Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.

Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.

In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

Dankgebed en voorbeden



Slotzang Psalm 49: 6

Men denkt niet meer aan hun verleden staat,
Wijl al hun glans met hen in 't graf vergaat;
Maar na den dood is 't leven mij bereid;

God neemt mij op in Zijne heerlijkheid.

Vreest hem dan niet, die grote schatten heetft,
Wiens machtig huis in eer en aanzien leeft;
Want hij zal niets in 't sterven met zich dragen,;
Zijn naam, zijn roem, 't ligt al terneer geslagen.

Zegen

Uitleidend orgelspel

Na de dienst is er voor de familieleden van de overledenen en
gemeenteleden gelegenheid elkaar en anderen te ontmoeten en koffie of
thee te drinken in het koor van de kerk.

Voor alle nabestaanden in de dienst is er een boekje beschikbaar dat u

wordt aangeboden door de kerkenraad. De ouderlingen zullen dat aan u
uitreiken bij de deur of tijdens de koffie.

De koster verzoekt u vriendelijk om de liturgie mee naar huis te nemen.



Eeuwigheidszondag - Hervormde Gemeente IJsselstein

In de dienst op Eeuwigheidszondag wordt aan de families
gelegenheid gegeven om een gedenkkaars aan te steken. Bij
het noemen van de naam van hun overleden dierbare kunnen
zij naar voren komen.

Het symbool van de kaars en het aansteken ervan is een vorm
van gedenken. Het voegt een extra stukje innerlijke beleving
toe aan het in vroegere jaren gedenken door slechts alleen het
opnoemen van de namen van de overledenen. Door de tijden
heen zocht men manieren om rouw zichtbaar te maken. Velen
weten nog dat het dragen van zwarte kleding gebruikelijk was.
Gordijnen werden dicht gedaan.

In de Joodse gemeenschappen is het leggen van een klein
steentje bij een bezoek aan een graf ook zo’n symbool. Een
manier om onze blijvende verbondenheid tot uitdrukking te
brengen.



