
 

Welkom en Mededelingen 

  Uw genade is mij genoeg (samenzang) 

Zie hoe Jezus lijdt voor mij 
Aan het kruis de dood nabij 
Die voor mij het oordeel draagt 
Hij die tot zonde wordt gemaakt 
Wat een offer Hij voor mij 
Wie wil worden zoals Hij 
Zoveel pijn ongerechtigheid 
Is op Hem die voor mij strijdt 

Zie hoe Jezus biddend strijdt 
Met de pijn verlatenheid 
Zo alleen verwond roept Hij 
Mijn God waarom verlaat U mij 
Zie wat Jezus heeft gedaan 
In zijn lijden heeft doorstaan 
Zoveel liefde verwondert mij 
Niemand heeft zo lief als Hij 
 
Als de Heer zijn leven geeft 
Vlucht de dag de aarde beeft 
Zelfs de dood verliest haar macht 
Als Jezus roept het is volbracht 
 
Waarlijk Hij is Zoon van God 
Die voor ons gekruisigd wordt 
Door zijn wonden genezen wij 
In zijn dood maakt Hij ons vrij 
 
Heel de schepping slaakt een zucht 
Zij ontwaakt het duister vlucht 
 
Jezus leeft is opgestaan 
Hij roept ons uit de dood vandaan 
Juich want Hij mijn Here leeft 
Hij die overwonnen heeft 
Nooit meer tranen en nooit meer pijn 
Nooit van God verlaten zijn 
 
Juich want Hij mijn Here leeft 
Hij die ons de toekomst geeft 
Nooit meer tranen en nooit meer pijn 
Nooit van God verlaten zijn 
 
  

  Psalm 130 (Luisterlied) 
 

 
Stil gebed, Votum & Groet 

 
 

  Overdenking (Luisterlied) 
 
 

Geloofsbelijdenis  
 

 

  Mijn redder (Luisterlied) 
 

  Gebed 
 

  Schriftlezing Markus 15: 21-39 
 

  Psalm 22: vers 1 en 7 

1: Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, 
En redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij', 
En brullend klaag in d' angsten die ik lij', 
Dus fel geslagen? 
't Zij ik, mijn God, bij dag moog' bitter klagen, 
Gij antwoordt niet; 't Zij ik des nachts moog' 
kermen. 
Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen 
In mijn verdriet. 
 
7: Zij rukken aan, met opgesperden mond, 
Gelijk een leeuw, al brullend in het rond. 
Ik vloei daarheen als waat'ren op den grond, 
Die zich verspreiden; 



Mijn beend'ren zijn in mij vaneen gescheiden. 
O doodlijk uur! 
Wat hitte doet mij branden! 
Mijn hart is week, en smelt in d' ingewanden, 
Als was voor 't vuur. 
 

 Preek  
 

  Via Dolorosa (Luisterlied) 

 

  My life is in Your hands (Luisterlied) 
Vertaling van het gezongen refrein: 
Met Jezus kan ik het aan, 
Met Hem kan ik het volhouden, 
Het maakt niet uit wat er op mijn weg komt, 
Mijn leven ligt in Uw handen! 
 

  Dankgebed 

  Jezus leeft in eeuwigheid  
Jezus leeft in eeuwigheid 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid 
Alle dingen maakt Hij nieuw 
Hij is de Heer van mijn leven 
 
Jezus leeft in eeuwigheid 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid 
Alle dingen maakt Hij nieuw 
Hij is de Heer van mijn leven 
Straks als er een nieuwe dag begint 
En het Licht het van het duister wint 
Mag ik bij Hem binnengaan 
Voor Zijn troon gaan staan 

Hef ik daar mijn loflied aan 
Jezus leeft in eeuwigheid 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid 
Alle dingen maakt Hij nieuw 
 
Hij is de Heer van mijn leven 
Straks wanneer de grote dag begint 
En het Licht voor altijd overwint 
Zal de hemel opengaan 
 
Komt de Heer er aan 
Heffen wij dit loflied aan 
Jezus komt in heerlijkheid 
Zijn sjaloom wordt wereldwijd 
 
Alle dingen maakt Hij nieuw 
Hij is de Heer van ons leven 
Straks wanneer de grote dag begint 
En het Licht voor altijd overwint 
 
Zal de hemel opengaan 
Komt de Heer er aan 
Heffen wij dit loflied aan 
 
Jezus komt in heerlijkheid 
Zijn sjaloom wordt wereldwijd 
Alle dingen maakt Hij nieuw 
Hij is de Heer van ons leven 
 

  Ik zal er zijn  

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn 
naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 

  Zegen  

  


